
DE DEUR TOT ONTWIKKELING

Presentatie



Wat voor Ramadan wordt dit voor jou?

Tekst



Vasten is dankbaarheid voor de Koran
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185. De maand Ramadan is het waarin de Koran werd neergezonden, als 
leiding voor de mensen en (haar verzen) als duidelijke bewijzen voor de 
leiding en het onderscheid (al-furqaan).



Verandering in de hemelen

Aboe Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet, sallallahu
‘alayhi wa sallam, zei: ‘’Als [de maand] Ramadan binnentreedt, 
worden de poorten van het paradijs geopend, de poorten van 
het hellevuur gesloten en de shayaatien vastgeketend.’’ (al-
Buchaarie en Muslim)



Ramadan voegt een complete levensduur toe aan 
jouw leven
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Voorzeker, Wij hebben hem neergezonden in laylatu al-qadr. En doet jou 
weten wat laylatu al-qadr is? Laylatu al-qadar is beter dan duizend 
maanden. (Soerah al-Qadr)



Het voornaamste doel is om vergeven te worden

Djaabir ibn Samurah heeft overgeleverd dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wa
sallam, zei: ‘’Amien, amien, amien.’’ En toen hij daarover gevraagd werd 
zei hij: ‘’Djibriel kwam naar me toe en zei: ‘O Mohammed, moge Allah 
degene verwijderen die één van zijn ouders op leeftijd meemaakt en toch 
het Hellevuur binnentreedt. Zeg: ‘Amien’, waarna ik zei: ‘Amien’. Toen zei 
hij: ‘O Mohammed, moge Allah degene verwijderen die de maand 
Ramadan meemaakt en sterft en toch niet vergeven wordt en het 
Hellevuur binnentreedt. Zeg: ‘Amien’, waarna ik zei: ‘Amien’. Toen zei hij: 
‘O Mohammed, Moge Allah degene verwijderen bij wie jij genoemd wordt 
en hij vervolgens niet de salaat over jou uitspreekt, waarna hij sterft en 
het Hellevuur binnentreedt. Zeg: ‘Amien’, waarna ik zei: ‘Amien’.’’ (at-
Tabaraanie en ook in Ahmed van Aboe Hurayrah)



Aboe Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet, sallallahu ‘alayhi wa

sallam, zei: ‘’Wie Ramadan vast met geloof en rekenend op de beloning, al 

zijn voorgaande zonden worden hem vergeven. Wie gedurende Ramadan 

in gebed staat met geloof en rekenend op de beloning, al zijn voorgaande 

zonden worden hem vergeven. Wie laylatu al-qadr in gebed staat met 

geloof en rekenend op de beloning, al zijn voorgaande zonden worden 

hem vergeven.’’ (al-Buchaarie en Muslim)



Een aantal lessen hieruit:

- Dit laat zien dat jouw voornaamste doel moet zijn: Allahs vergeving 

verkrijgen

- Vast elke dag van Ramadan

- Bid taraawieh élke nacht en zo veel als je kunt

- Verricht extra aanbidding, zoals gebeden, Koran lezen, du’aa, dhikr en 

sadaqah in de laatste tien nachten

- Verricht élke daad met de overtuiging dat dit de weg van Allah is en het 

beste is voor jou in dit leven en het hiernamaals

- Verricht élke daad zuiver en alleen voor Hem en reken op niemands 

beloning behalve de Zijne



Waarom aanbiddingen verrichten?

1. Omdat dit is waarvoor je geschapen bent; een slaaf dient zijn Heer:
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En Ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden. Ik wens geen 

voorzieningen van hen en Ik wens niet dat zij Mij voeden. Voorzeker, Allah, Hij is de 

Voorziener, de Bezitter van Macht, de Sterke. (Soerah adh-Dhaariyaat, vers 56-58)
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O mensen, jullie zijn behoeftig aan Allah. En Allah, Hij is zeker de Behoefteloze, de 
meest Geprezene. (Soerah Faatir, vers 14-15)



Waarom aanbiddingen verrichten?

2. Om te laten zien dat je meer van Allah houdt dan van wie dan ook
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En onder de mensen zijn er die naast Allah afgoden nemen. Zij houden van hen zoals 

zij van Allah houden. Maar degenen die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah. En 

als degenen die onrecht begaan zouden inzien dat wanneer zij de bestraffing zien, [zij 

zullen weten] dat alle kracht toebehoort aan Allah. En dat Allah hard is in de 

bestraffing. (Soerah al-Baqarah, vers 165)
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Zeg: ‘’Als jullie vaders, jullie kinderen, jullie broers, jullie echtgenotes, 
jullie stammen, de rijkdommen die jullie hebben verworven en de 
handel waarvan jullie verlies vrezen en de woningen waar jullie 
voldaan over zijn, geliefder bij jullie zijn dan Allah en Zijn Boodschapper 
en de djihaad op Zijn weg, wacht dan totdat Allah met Zijn bevel komt. 
En Allah leidt het verdorven volk niet.’’ (Soerah at-Tawbah, vers 24)



Waarom aanbiddingen verrichten?

3. Om te laten zien dat je bereid bent offers te brengen
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Jullie zullen het goede (d.w.z. het Paradijs) niet bereiken, totdat jullie uitgeven van 

datgene wat jullie liefhebben. E n wat jullie ook uitgeven, Allah is hiervan zeker op de 

hoogte. (Soerah Aali ‘Imraan, vers 92)



Wat levert het verrichten van aanbiddingen op?

- Bescherming in dit leven, zowel fysiek als spiritueel

- Verlossing van zorgen en rampspoed

- Toename van je rizq

- Zegeningen in dit leven, in je familie, eigendommen en karakter

- Vergeving van zonden

- Bedekking van zonden

- Nabijheid en overwinning van Allah

- Het eeuwige Paradijs

- Verhoging van je rang in het Paradijs, totdat je in het gezelschap verkeerd van de Profeet 

(sallallaahu ‘alayhi wa sallam)

- De Tevredenheid van Allah

Dit is in normale gevallen, laat staan in Ramadan!



Wat is de beste aanbidding om te verrichten?



Wat is de beste aanbidding om te verrichten?

De beste aanbidding is het aanbidden van Allah op de manier waar Hij het 

meeste van houdt, afhankelijk van de tijd, plaats en omstandigheden.



Wat is de beste aanbidding om te verrichten?

De beste aanbidding is het aanbidden van Allah op de manier waar Hij het 

meeste van houdt, afhankelijk van de tijd, plaats en omstandigheden.

Waarom?



Verschillende niveaus van het vasten

Al-Ghazzaalie zei: ‘’Het vasten heeft drie niveaus: oppervlakkig vasten, 

intensief vasten en bijzonder intensief vasten.

Oppervlakkig vasten wil zeggen dat je je maag en geslachtsdeel weerhoudt 

van het bevredigen van hun lusten.

Intensief vasten wil zeggen dat je je zicht, je tong, je hand, je voet, je gehoor en 

al je ledematen weerhoudt van zonden.

En wat het bijzonder intensief vasten betreft: dit houdt in dat je hart zich 
onthoudt van laaghartige wensen en gedachten die hem weghouden bij Allah. 
En dat hij zich voor alles afsluit behalve Allah.’’ (Ihyaa` ‘uloem ad-dien)



Bepaalde daden waar je constant en veelvuldig 

mee bezig moet zijn:

Uiterlijke daden

- Gebeden

- Koran

- Sadaqah

- Dhikr

- Du’aa

2 tips:

1. Maak het concreet en behapbaar

2. Plan het in!



Bepaalde daden waar je constant en veelvuldig 

mee bezig moet zijn:

Achlaaq

- Geduld

- Dankbaarheid

- Vrijgevigheid

- Jouw naasten hun recht geven

2 tips:

1. Maak het concreet en behapbaar

2. Plan het in!



Practice your knowledge, for knowledge without 

practice is a body without life

____
ABOE HANIEFA




